
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jaargang 70      nr. 4        februari    2025 
 
 

mededelingenblad van de 
 

gereformeerde kerk te 
 

Anna jacobapolder. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 
BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr.Rien Tichem.   
                                   Tel. 06-47039491 
                                   E-mail:  rientichemgkajp@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 

 
 
PREDIKANT:  Ds. M van der Zwaag-Haan. 
                                   Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren 
                                   Tel. 06-23697249. 
                                    E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
 
REKENINGNUMMER                                   
ZENDING en DIACONIE :    NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.:0167-572682  
                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  2 februari: 10.00 uur: Ds. L.J. Lingen; Sommelsdijk 
 1e collecte: WERELDDIACONAAT 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
   
  9 februari: 10.00 uur: Ds. B. van Ginhoven; Ouwerkerk 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
16 februari 10.00 uur: Ds. H van het Maalpad; Broek op Langendijk 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
23 februari 10.00 uur: Ds. M. van der Zwaag 
 Viering Heilig Avondmaal in de kring 
 Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening  
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
26 februari: BIDDAG. 19.00 uur: Ds. W. Lolkema; Woensdrecht 
 COLLECTE: KERK  
 
 
  2 maart: 10.00 uur: Ds. A Bouwman; Papendrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
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KERKBLAD 
Kopij voor het maartnummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 22 februari. 
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 

 
VAN DE DOMINEE 
 
DE WOND EN DE AANRAKING – CONTEXTUEEL-PASTORALE 

BEGELEIDING VAN MENSEN DIE LEVEN MET PIJN 

Omdat ik in de gemeentes waar ik werk, regelmatig mensen ontmoet 

die leven met pijn, heb ik half januari de tweedaagse wintercursus 

van het Contextueel Pastoraat in het Dominicanenklooster in 

Huissen gevolgd, met bovenstaande titel. Ik wil jullie deelgenoot 

maken van enkele noties die deze cursusdagen langs zijn gekomen. 

Eerst het medische aspect. Je kunt door een ongeluk, ziekte of 

sportblessure acute pijn hebben. Als deze lang aanhoudt (3 tot 6 

maanden), de oorzaak inmiddels weg is, maar de pijn zelf blijft, dan 

wordt het chronische pijn. Mensen ervaren dan pijn, maar de 

koppeling met het beschadigd weefsel is er niet meer.                            

Het pijnverwerkingssysteem zelf is het probleem geworden.                     

Het zenuwstelsel is te gevoelig ingesteld geraakt, zoals het alarm 

van een auto op een gegeven moment zelfs afgaat als er een 

blaadje van de bomen op dwarrelt, of bij een windvlaag.                

Pijn is niet ingebeeld, hij is echt. Pijn zit nooit tussen de oren.        

Als iemand klaagt over pijn, dan heeft hij/zij pijn. Chronische pijn is 

een wereldwijd probleem. Één op de vijf mensen in West-Europa 

heeft er last van. De pijn die we krijgen door oorzaken buiten onze 

invloedsfeer noemen we in het contextueel pastoraat situationeel 

onrecht, dit tegenover relationeel onrecht; dat wat anderen of wijzelf 

ons aandoen. Niemand is de schuld van situationeel onrecht, maar 

het moet wel gedragen worden. Door wie? Door iedereen in de 

context (omgeving) van degene die pijn lijdt. Hierdoor worden 

relaties beïnvloed. Hoe kan iedereen in zo’n situatie recht worden 

gedaan? Hoe kun je aan elkaar geven en van elkaar ontvangen, 

terwijl je je eigen grenzen bewaakt? Het is goed als de pastor daar 

oog voor krijgt. Ik hoop met weer wat meer tools verder te kunnen 

gaan in mijn werk. 
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7 + 1 ONTMOETINGEN MET GOD 

Omdat zich geen belangstellenden hebben aangemeld voor de 

cursus ga ik er vanuit dat deze dit voorjaar in elk geval niet doorgaat. 

Maar trek me aan mijn jasje als je wel belangstelling hebt, maar mij 

nog niet hebt ingelicht. Ook als je andere ideeën hebt voor een 

Bijbelstudie of andere cursus, laat het weten. Het is leuk, leerzaam 

en heilzaam om samen over geloof, twijfel, Bijbel, God, of 

maatschappelijke thema’s na te denken.  

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 

VANUIT DE KERKENRAAD 

De kerkenraad vergaderde op 14 januari. Rien opende de 

vergadering en Sylvia las een gedicht voor uit de gedichtenbundel 

van haar oma, met als titel “Vrede”.                                                                    

We bespraken de zaken rondom de jeugd en de kinderen.                      

We zijn heel blij dat er steeds zoveel kinderen aanwezig zijn bij de 

kindernevendienst. Daar zijn we heel dankbaar voor.                     

We zingen sinds een aantal weken het nieuwe kinderlied.                   

Na het zingen wordt het lichtje vanuit de kerk meegenomen naar de 

consistorie, en bij terugkomst weer in de kerk gezet.                                

We evalueerden de kerstdiensten. Ze waren prachtig verzorgd en 

redelijk bezocht. De oudjaarsdienst was erg rustig.                             

Dat was wel heel jammer. Het zou kunnen dat het tijdstip wat 

onhandig is voor de werkenden. Maar we besluiten dat we het om 

17.00uur laten staan.                                                                                            

We bespreken de ingekomen post. 

We ontvingen de gemeentebrief van Halsteren/Nieuw Vossemeer en 

van het CCBB ontvingen we het bericht dat de begroting van 2025 is 

goedgekeurd.                                                                                               

Op 22 januari is er een Classis vergadering geweest.                              

Het Dabar team zou graag nog eens willen vertellen over het werk 

dat zij doen. Hiervoor wordt nog een afspraak gemaakt.                     

Binnen onze gemeente is Ton van Nieuwenhuijzen verhuisd naar 

Slaakdam 2. Wij wensen hem veel woonplezier toe. 

We kregen ook een mail van de Classis over “Veilige Kerk”. Deze 

mail gaat over de veiligheid binnen onze gemeente.                      
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Voor iedere vrijwilliger die werkt met kinderen en/of kwetsbare 

mensen gaat de VOG verplicht worden. Dit is een “Verklaring 

Omtrent Gedrag”. Deze verklaring laat zien dat het verleden van 

personen geen bezwaar vormt voor een bepaalde functie of werk. 

We gaan hier als kerk mee aan de slag. 

Agenda: 

-23 februari H.A. in de kring 

-26 februari Biddag 

-12 maart: contactpersonenoverleg 

Hartelijke groeten van de kerkenraad 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

ACTIE KERKBALANS 
Inmiddels zijn al veel enveloppen opgehaald. We zijn blij dat zoveel 
leden willen bijdragen aan de kerk van de toekomst! Mocht de 
envelop nog niet bij u opgehaald zijn, wilt u de envelop dan in de 
brievenbus doen bij Gert-Jan en Heleen de Jager (Sluisweg 18) of 
contact opnemen met een van de kerkrentmeesters om een moment 
af te spreken om hem alsnog op te halen? 
 
TUINVERZORGERS GEZOCHT 
Tijdens de gemeenteavond heeft Peter Vogelaar aangegeven te 
stoppen met de tuin per 1 januari. We zijn dankbaar voor alle jaren 
dat hij met hart en ziel de tuin heeft bijgehouden. We zullen zijn 
toewijding missen. Peter, nogmaals bedankt voor je inzet!  
We zijn nu dus op zoek naar mensen die graag in de tuin werken en 
zo samen de tuin bij willen houden. Aanmelden of extra informatie 
inwinnen kan bij Peter van Nieuwenhuijzen. 
 

Oplossingen puzzels op blz. 13 
Puzzel met waarschuwingsborden: 

➔ Opgelet 
De Woordlegger: 

➔ Verzocht 
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ROOSTERS 
                        Oppasdienst           Kindernevendienst  Deurcollecte      
  2 februari: Leontine Fanny In de kerk 
  9 februari Sylvia Natalie Marco 
16 februari Babette en Annemiek   Heleen                     Pieter 
23 februari       Judith  Wendy                    Marit  
  2 maart          Corrie Fanny                       In de kerk 

 

ROOSTER KERKTAXI 

  2-2 Bram/Coby   Voor info over de kerktaxi kunt u tot 
  9-2 Rien                   zaterdagavond bellen naar  
16-2 Martijn/Joke       Sylvia Reijngoudt. 
23-2 Sjaak                 0167-573717    /   06 28755011  
  2-3 Bram/Coby 
  9-3 Rien 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In februari zal Rebecca de bloemen verzorgen, in maart hoopt Joke 
dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
09-02-1948.Mevr.M. Dieleman-van de Reest. Plataanstraat 15   
                                                    4675AW  Sint Philipsland 
21-02-1937.Mevr. P. Boudeling - den Hartog. Steintjeskreek 6 
                                                    4675 RZ Anna Jacobapolder 
23-02-1932.Dhr. I.G. de Jager. Ter Wal Woonzorg Polderweg 3a 
                                                   Kamer 114. 4664 PB Lepelstraat  
23-02-1954.Mevr. M. Nell-Otto. Langeweg 62.4675 RM A.J.P. 
 
Onze hartelijke gelukwensen voor deze, maar ook voor alle andere 
jarigen deze maand.  
Gods zegen over uw nieuwe levensjaar toegewenst.  
En als u het viert: een gezellige dag. 
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VANUIT DE ZWO/DIACONIE 
 
Samen tegen armoede: 
 

                     

De actie Samen tegen armoede (actie voor voedselbank) heeft 40 
gevulde dozen opgeleverd, ook mochten we enkele giften 
ontvangen, we zijn blij dat deze actie goed gesteund werd door u. 
De dozen werden met open armen ontvangen in Bergen op Zoom, 
hier is het verdeelcentrum van de voedselbanken in de regio o.a. 
voedselbank Goed ontmoet in Sint Maartensdijk. 
Hartelijk Dank voor uw steun. 
De Diaconie heeft ook nog een gift van  € 500 overgemaakt. 
 
COLLECTE WERELDDIACONAAT ETHIOPIË  
ZONDAG 2 FEBRUAIR 2025 
 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië 
steeds vaker getroffen door lang-durige droogte en heftige regenval. 
Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor 
afhankelijk van voedselhulp. Jongeren beseffen dat ze niet alleen 
van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders 
gewend waren. De Ethiopische kerk en hulporganisatie leert 
jongeren en vrouwen zich aan te passen aan de nieuwe situatie.  
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Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren en 
nieuwe gewassen te verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze 
gebruiken een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt 
planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met het 
opzetten van een bedrijf voor extra inkomsten. Met andere bronnen 
van inkomsten zijn ze minder kwetsbaar als de oogst tegenvalt. We 
bevelen de collecte van harte bij je aan!Via het programma 
Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie onder andere mensen in 
Ethiopië zich aan ta pas-sen aan klimaatverandering. Steun dit werk 
via de collecte deze zal gehouden worden op 2 februari of maak je 
bijdrage over o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari. 
Meer lezen? kerkinactie.nl/ethiopie 
 
COLLECTE OP 26 JANUARI VOOR OEGANDA. 
 
De collecte voor Oeganda heeft het mooie bedrag van € 316,55 
opgebracht. De gevers hartelijk dank. 
De ZWO zal dit bedrag aanvullen tot € 500,-- 
 
KERK IN ACTIE ROEPT OPNIEUW OP OM TE GEVEN VOOR 
GAZA 
 
Na 15 maanden is het eindelijk zover: er komt een wapenstilstand 
tussen Israël en Hamas. Maar de weg naar herstel is nog lang. Nu 
de grenzen van Gaza opengaan, roept Kerk in Actie opnieuw op om 
te geven voor de getroffen inwoners. 
Na maanden van intens verdriet en onbeschrijflijk leed gloort er 
eindelijk weer hoop. De inwoners van Gaza en Israël halen 
opgelucht adem nu vanaf zondag 19 januari de wapens zwijgen. 
Voor de zwaar getroffen inwoners van Gaza betekent dit dat er een 
start kan worden gemaakt met wederop-bouw en herstel. 
Dringend hulp nodig 
Kerk in Actie biedt via het internationale kerkelijk netwerk ACT 
Alliance al 15 maanden noodhulp aan de inwoners van Gaza, en 
blijft dat doen. Er is dringend behoefte aan medische hulp, talloze 
huizen moeten worden gerepareerd en mensen willen weer aan het 
werk om voor zichzelf te kunnen zorgen. Daarvoor is veel geld 
nodig. Met haar noodhulpprogramma biedt Kerk in Actie hulp waar 
dat het meest nodig is, zoals nu in Gaza. Daarom roept Kerk in Actie 
vanaf vandaag opnieuw op om te geven voor noodhulp aan Gaza. 
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Help mee. Geef vandaag nog voor het noodhulpprogramma van 
Kerk in Actie. Elk bedrag telt 
 
Lied 
Geef vrede 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen! 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons heeft geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn. 
 
De ZWO 
 
 
GETELDE COLLECTEN OP 15 JANUARI 2025 
 
                                Cash          Totaal bonnen       Totaal 
Onderhoudsfonds€ 201,00 € 290,50 € 491,50 
Dankdag 35,00  35,00 
Zending 81,00 123,00 204,00 
Kerk 85,20 102,00 187,20 
Diaconie 153,16 251,00 404,16 
Kinderen in de knel 101,60 46,50 148,10 
St. steunfonds 
protestantisme in het  
noorden 53,00 50,50 103,50 
Kerstzangdienst 369,30 58,50 427,80       
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KIJKJE BIJ HET KIND 
 
In het Paasproject 2025: 
GODS GENADE GEEFT UITZICHT 
 
Laten we zien dat het uitzicht op redding 
komt van de Heer zelf.  
Hij heeft in zijn genade de Verlosser 
gegeven, waardoor er een ommekeer is in de geschiedenis. Alles is 
ten goede veranderd. De zonde wordt voorgoed weggevaagd. En de 
mens mag eeuwig leven, verbonden met zijn Schepper en Verlosser.  
 
In het Paasproject kijken we als door een ‘vergrootglas’ naar 
bijzondere momenten uit het leven, sterven en opstaan van onze 
Verlosser: Jezus. Jezus is tijdens zijn leven als een leraar voor ons 
mensen. Niet alleen door de woorden die Hij heeft gesproken maar 
ook door de daden die Hij heeft gedaan. Jezus geeft ons het 
voorbeeld hoe wij mogen leven voor Gods ogen. Zijn 
gehoorzaamheid inspireert ons om te leven zoals Hij.  
 
In de projectverbeelding is een landschap te zien, met een weg naar 
de stad Jeruzalem op de achtergrond. Aan de rechterzijde is in de 
projectverbeelding een cirkel (draaischijf). (Draai de draaischijf om. 
Jezus komt op de weg te staan). Jezus staat centraal in de cirkel.  
Jezus staat op de weg naar Jeruzalem en nodigt ons uit om met 
Hem mee te gaan, langs bijzondere momenten uit zijn leven.  
Elke week komt er een afbeelding op het landschap bij. Elke 
afbeelding laat een moment uit Jezus leven zien. Deze momenten 
geven een beeld van zijn leven, de keuzes die Hij maakt en het 
voorbeeld dat Hij in woord en beeld aan ons meegeeft. Elk moment 
brengt ons een stukje verder op de weg naar Jeruzalem, de plaats 
waar Gods genadeplan door Jezus tot uiting is gekomen. Door 
Jezus komt de onomkeerbare ommekeer. Want Jezus’ leven is 
uniek.  
Dit wordt zichtbaar door het omkeren van de draaischijf waardoor 
Gods genade plan zichtbaar wordt. Wanneer we in Jezus, onze 
Verlosser, geloven volgen we Jezus Christus niet alleen in zijn kruis 
dragen, maar ook in zijn overwinning. Immers God schenkt ons het 
eeuwig leven met Hem. 
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2 maart:  

 

Jezus kiest: Hij wil het goede doen (Lucas 4:1-13)  

In Lucas 4: 1 -13 lezen we dat Jezus’ levensdoel is ons verlossen 

van alles dat tegen Gods bedoeling in gaat. We zien Jezus in de 

woestijn waar Hij al 40 dagen is. Als Jezus honger heeft, beproeft de 

duivel Hem. We zien dat Jezus wijst naar zijn Vader, want Jezus 

weigert zijn goddelijke kracht voor eigen belang te gebruiken. Hij wil 

niet de duivel erkennen, maar alleen de Schepper, zijn Vader die in  

de hemel is, dienen.  
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BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN 

 
 
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk 
staat dan staat er, zo mogelijk,  de volgende week een envelop met 
de bestelling  voor u klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam ……………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………..  
 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
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